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F.C.BOSCH (periode 1955 -1972) 

 
Strofe 1 
FééCéé Bos Flinke kerels, 
Roem van het voetballand, 
Denk aan je eer en glorie, 
Denk aan je vriendschapsband, 
Rood-Geel Kleur onze vanen, 
Kleurt FéCé Bos zo goed, 
En geeft te allen tijde, 
De e spelers leeuwenmoed, 

 
REFREIN 
FéCéBos, FéCéBos, 
Roem van het voetballand, 
Stoere bend’, wel bekend, 
Jij gaat voor ied’re bal, 
Hoofd steeds koel, 
Voor het doel,  
Dan kan je niets gebeuren, 
Leef hoezee,  
Bos FéCé, 
Horen wij overal. 

 
Strofe 2 
Heel veel roem werd verworven, 
Door deze kloeke schaar 
Nooit wordt het spel bedorven, 
Steeds vinden zij elkaar, 
Blijf steeds dappere knapen, 
Trouw aan je Bos eF Cee, 
en zing te allen tijde, 
steeds met ons mee ….. Ref 
 

 

S.V. HEIST /- 19701 
Tekst en muziek : Meester De Greef (Heist Station) 

Speel je mee, met ES VEE, 
Naar de goal, zonder fault, 
Val maar aan, geef maar spaan, 
Knal de bal, in de val, 



Heistse jongens, rep nu je benen, 
Heistse jongens, rep nu je voet, 
Trap op het leder, schep goeie moed, 
Sta op je tenen, dan is het goed, 
Leve de jongens, Leve de ploeg, 
Leve de Heistse Heistse Heistse EsVee Ploeg, 
Leve de Heistse Heistse Heistse leve de ploeg. 

 

 

 

 

K.SV HEIST (VANAF +/- 1972 tot fusie 1995) 

Melodie ‘Brandend Zand’ 

Refrein 
SV Heist dat is een reuzeploeg, 
en ze spelen naar de top, 
SV Heist dat is een reuzeploeg, 
en ze spelen kampioen. 
 
Strofe 1 
’s Zondags smiddags, rond den drijen, 
lopen zij op het terrein, 
en het scorebord, rond de vijven, 
dat is altijd veel te klein. 

    Refrein 

Strofe 2 
De geschied’nis van ons ploegske 
Is een les voor iedereen, 
Onze leus’ is ‘één voor allen’ 
En als ’t nood doet … ‘Anneke’                         Noot : Anneke Brabants, moeder van Bert Van Hoof. 

 


